
 

 

Jan de HAEN ( ± 1620-1676)  
Door Dr P.G. Vonk  

 
Over het begin van zijn loopbaan is weinig bekend en er kon ook 
geen portret van hem gevonden worden.  
 
In 1659 nam hij als extra-ordinaris kapitein, onder de Ruyter, deel 
aan de Tocht naar de Sont. In de Tweede Engelse Oorlog (1665–
1667) overmeesterde hij in de ongelukkige Slag bij Lowestoft, waarin 
van Wassenaer van Obdam sneuvelde, het enige schip, de “Charity”, 
dat op de vijand veroverd werd. Voor deze daad kreeg hij een 
gouden keten en werd tot kapitein bevorderd.  
 

Sindsdien mist Jan de Haen geen enkel krijgsgebeuren van onze vloot. In 1670 werd hij 
bevorderd tot schout-bij-nacht en nam in die functie als SbN van het tweede eskader deel 
aan de Slag op Schooneveld. Tijdens de Slag bij Kijkduin (21 augustus 1673), na het 
sneuvelen van zijn eskadercommandant vice-admiraal Isaac Sweers, neemt hij het 
commando over het eskader. Dit gaat hem voortreffelijk af. Hierna wordt hij tot vice-
admiraal benoemd. 
 
Tijdens de laatste tocht van de Ruyter, in 1675/76 naar de Middellandse Zee nam de Haen, 
na het sneuvelen van de Ruyter in april 1667, het bevel over de vloot op zich. Hij heeft dat 
niet lang kunnen doen, want op 2 juni van dat jaar, tijdens de ongelukkig verlopen Slag bij 
Palermo bij een zware Franse branderaanval, sneuvelde hij door een enkele kogel van een 
Franse scherpschutter.  
 
De Haen was geen gemakkelijk man en de verhouding met de Ruyter liet veel te wensen 
over, ook had hij veel persoonlijke moeilijkheden. (?) Hierdoor en door de ongelukkige 
afloop van de Slag bij Palermo, is hij op eenvoudige wijze in de St Janskerk te Gouda ter 
aarde besteld. 
 
 Naar Jan de Haen werd in de Koninklijke Marine maar eenmaal een schip vernoemd: 
 

 1803 Canonneerschoener. 
 


